
Lesnummer:       4                           Bouw: 7/8    Categorie: algemeen 

 

Onderwerp:  Zeveren 

Materialen: pen en papier, eventueel filmcamera 

Voorbereiding: Vooraf aan het Carnaval zijn er in Berlicum Zeverdersaovonden en voor de 

kinderen is er het jeugdzeveren. Tijdens het zeveren vertelt iemand, meestal in het Balkums  

dialect, op een grappige manier over iets. Vaak gaat dat over wat er afgelopen jaar in het 

dorp gebeurd is maar het kan ook over andere zaken gaan. 

Lesverloop: Spreek de leerlingen aan in het Brabants dialect. Wanneer dit lastig voor u is 

kunt u er ook voor kiezen om een filmpje te laten zien bijvoorbeeld Pietertje 

http://www.youtube.com/watch?v=fvI46MpcoIQ&feature=player_embedded          

Herkennen de leerlingen woorden die ze gehoord hebben? Wie praat er ook wel eens 

Brabants/Balkums of Mirrois. Misschien met ouders of opa/oma, kennissen? Welke woorden 

ken je in het dialect? Maak samen een inventarisatie. 

De kinderen gaan in groepjes proberen om een verhaal te schrijven voor het zeveren. Laat ze 

eerst in groepjes brainstormen over voorvallen die ze misschien zouden kunnen gebruiken in 

hun tekst. Daarna gaan ze een korte (grappige) tekst schrijven om te kunnen ‘zeveren’. Het 

mag in het dialect maar het kan natuurlijk ook in het Nederlands. Laat de groepjes voor de 

klas hun tekst presenteren. Neem het eventueel op met een videocamera (of fotocamera 

met filmmogelijkheid). Zitten er filmpjes bij die de moeite waard zijn om te delen stuur ze 

dan naar ……… 

Tips: Woorden en uitspraken uit het Berlicums dialect 

http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Berlicums  

 

 


